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Kleur van de zondag: paars

Mededelingen

ALERT! Een bericht voor de ouders/grootouders van de kinderen van de
KND in verband met Palmpasen

Graag voor de kerkdienst van 29 maart de kinderen direct brengen in de
Ontmoetingsruimte, bij binnenkomst in de kerk. Daar wachten Renske en Jan,
leiding KND, hen op. We willen de kinderen daar verzamelen, zodat ze hun
Palmpasenstokken alvast kunnen pakken. Want de intocht met de kinderen is in
het eerste deel van de dienst. Na de intocht, het kindermoment en het
projectlied gaan ze naar de KND en vervolgen wij in de kerk de dienst met
lezingen, preek en gebeden.

Palm en Passiezondag 29 maart
In de kerkdienst op deze zondag komen de kinderen vrolijk binnen met hun

zelfgemaakte Palmpasen stokken op het lied Hosanna voor de koning!

We gaan, jong en ouder, het verhaal horen van de ezel, die vertelt vanuit zijn
perspectief over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Deze zondag is een dag van vrolijkheid, maar ook van verdriet. De donkere
wolken pakken zich samen boven Jezus. Het luidt het begin in van Zijn
kruisweg.

Als kerk gaan we nu de Stille Week in. ledere avond zijn er vieringen, die je
helpen stil te worden, en bewust Jezus te volgen op zijn weg van lijden en
sterven. Ga je mee op weg naar Goede Vrijdag en Pasen?

Tijdens het schrijven van dit bericht over de Stille Week kwam ik een gedicht
tegen van priester Jan Coghe “Ook dit jaar zullen mensen zwijgen”. Het is oude
taal, maar zo actueel, het raakte mij.

Ook dit jaar zullen mensen zwijgen

als toendertijd en telkens weer.

De groten gaan 't gelijk weer krijgen

‘wie zwijgt, stemt toe”- 't bekende zeer......

Of erger nog: ze zullen roepen

dat Hij ter dood moet aan het kruis,
die opgehitste hete groepen

die opkomen voor tuin en huis...

En Hij dan aan het kruis verheven,



spreekt ieder jaar dat teder woord:
“Het weze, Vader, hen vergeven...”
Het is bekend, toch ongehoord.

Onder het kruis: één leerling en de vrouw
De and’re leerlingen er ver vandaan...

Ik weet dat ik vandaag de handen vouw...
Maar waar had ik destijds gestaan?

Vieringen Stille Week

Op maandag, dinsdag en woensdag is er iedere dag een vesper, waarin de
kerkelijk werkers uit de PGV voorgaan. Samen met de musici komen we in een
korte viering bij elkaar. Elke dag heeft een eigen thema: zien-horen-aanraken.
In de Witte Donderdagdienst vieren we met matses en druivensap de Maaltijd
van de Heer in een grote kring. We doen wat Jezus heeft opgedragen: breken
en delen en op deze manier Hem gedenken, totdat Hij komt. De Cantorij onder
leiding van Guus Fennema werkt mee aan deze dienst. We zingen het
Tafelgebed “Die wij kennen als een Vader*, lied 403d

Op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisweg, die Jezus is gegaan. Dat doen we
dit jaar met de kruiswoorden. We staan stil bij de liefde die deze weg ten diepste
was. Voor en na de dienst spreekt de stilte. Aan deze dienst wordt verder
meegewerkt door het Vocaal Ensemble ZuidWest o.l.v. Guus Fennema.

Op Stille Zaterdag is er in de avond om 22.00 uur de Paaswake. Het is stil
geworden op Stille Zaterdag. De Paaswake is een meditatieve dienst met
lezingen en muziek. En de vraag klinkt: “Waarom is deze nacht anders dan
andere nachten?” De nieuwe Paaskaars wordt door de diaken binnengebracht.
We gedenken in de Paasnacht onze doop. Je mag naar voren komen bij het
doopvont voor een waterkruisje. Naast Guus Fennema als organist zal Dick
Rovers met klarinet een muzikale bijdrage leveren.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar de heer Frits Eefting.

Van de bloemengroep

Wij volgen samen met de KND het project van Bijbel Basics: Zaaien en groeien
Deze week Marcus 11:1-11. Het blad in de vaas verwijst naar vers 8:

“Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met
bladeren uit, die ze in het veld afhakten.”

Aandacht voor elkaar

Meneer Henk de Kleuver is afgelopen week verhuisd naar Dennenhorst.

Een grote verandering na zoveel jaren op zijn vertrouwde plek aan de rand van
Veenendaal.




Hij kreeg in De Meent en nu ook in Dennenhorst veel bezoek. Dit waardeert hij
zeer. Maar de andere kant is dat het op dit moment eigenlijk te veel is. Hij krijgt
soms wel 3 bezoekers achter elkaar op een dag.

De overgang is enorm, dat is erg wennen en dit kost veel energie op het
moment. Hij is aan het einde van de dag erg moe. Vandaar dat de medewerkers
van Dennenhorst vragen of jullie zeker nu in het begin even Dennenhorst willen
bellen (0318-255910) om te vragen of bezoek uitkomt voor Henk. Dan reguleren
we het enigszins. Met Henk zelf bellen of appen kan ook, maar we merken dat
hij daar niet altijd adequaat op reageert en hij zal ook niet snel nee zeggen
tegen bezoek.

Wij wensen hem een goede tijd toe in Dennenhorst.

Alette van de Lagemaat

Wim van Rossem heeft een rugwervel gebroken na te zware belasting, en hoopt
met revalidatie weer te herstellen. Samen met Ina, zijn vrouw, die uitbehandeld
COPD-patiént is, verblijft hij in Revalidatiehof de Parkgraaf te Utrecht. Voor
beiden is dit ingrijpend. We wensen Wim sterkte en beterschap. Dat onze
aandacht en gebeden vanuit de gemeente hen tot steun mogen zijn.

Ds. Coby de Haan

Kindernevendienstproject 40dagentijd ‘Zaaien en groeien’

Vanaf de 1e zondag in de 40dagentijd staan voorin de kerk onze plantjes te
groeien, mosterdplantjes, goudsbloemen, courgettes, pompoenen en radijsjes.
De plantjes groeien goed en de pompoenen en courgettes vooral! Deze
courgetteplantjes en pompoenplantjes zullen dan ook komende zaterdag op de
actiedag ter verkoop aangeboden worden voor het goede doel.

Van harte aanbevolen.

Kerkelijk Bureau
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN: Het Kerkelijk Bureau is de
komende periode op woensdag t.m. vrijdag van 9.00 tot 11.00
uur geopend.
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Vastenactie 2026: Druppelirrigatie voor Stadsakkers

Op donderdag 26 maart is de tussenstand € 4.291,00

Het laatste actie weekend!

28 maart is de dag van Samen Zaaien, Samen Delen. Dan kunnen
paaskaarsen, eieren en viooltjes afgehaald worden. Je kan rondstruinen op de
stekjesmarkt, de kaartengroep heeft een nieuwe serie in de aanbieding. De
kinderen gaan Palmpasen stokken versieren voor de optocht op zondag 29
maart in de dienst. Aansluitend (om 15:00 uur) houden nog een sponsorloop
voor de jeugd. Je kan de kinderen, of kleinkinderen, sponsoren per rondje of
een bedrag in 1 keer. De hele middag is de bar open voor koffie, thee, limonade
en wat lekkers.

Op de website vindt je alle kavels voor de talentenveiling op zondag 29 maart,
na de Palmpasen dienst

Aanmelden voor Stadsakkers excursies en Diner Roulant kan nog tot 5 april!

Activiteit Aanmelden/
bestellen tot

Samen Zaaien, Zaterdag 28 mrt. 12:00 — 16:00 uur n.v.t.

Samen Delen afhalen en stekjesmarkt.

- Afhalen - Palmpasen-stokken 13:30 - 15:00

- Stekjesmarkt uur

- Palmpasenstok

- Sponsorloop - Sponsorloop 15:00 uur

Talentenveiling Zondag 29 mrt. na de dienst 22 mrt.
Diner Roulant Zaterdag 30 mei 18:00 — 22:30 uur 5 apr.
Excursies Woensdag 1 apr., 14:00 - 15:30 uur 5 apr.
Stadsakkers Zaterdag 11 apr., 10:30 - 12:00 uur

Donderdag 21 mei, 19:30 - 21:00 uur

Voor het volledige programma en aanmeldingen:
www.petrakerk.nl/40 dagen 2026



http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2026

Kijkcijfers zondaq 22 maart 2026
Opname: 52

Direct: 117

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.
De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.
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